
Australië. Zomaar een poststuk. En toch….. 
 
Olav Petri 
 
Poststukken bieden soms verassingen en dit keer laat ik u graag 
meekijken. Deze enveloppe is op het eerste oog niet bijster boeiend. Een 
ruw opengescheurde enveloppe uit Australië naar Amerika. Bewaren? 
 

 
Niet bewaren? Nog even verder kijken. De brief is op 20 april 1945 
afgestempeld in Kogarah, bij Sydney in New South Wales, en de 
onbekende afzender heeft hem onvoldoende gefrankeerd. Hij of zij 
plakte 2,5 cent en blijkens de grote potloodaantekening in rood en een 
kleine potloodaantekening er onder had het misschien 10 Australische 
cent moeten zijn en is de te betalen aanvulling 13,5 Amerikaanse 
dollarcent geweest. Het is niet te zien of die geïnd is, er zijn geen 
portzegels te zien. De brief is wel verzonden, want hij is geopend door 
de Amerikaanse censuur. De Tweede Wereldoorlog was bijna over, 
maar de strijd in Azië ging nog gewoon door.  Tot slot is 20 april 1945 
nog een aardige datum, Hitler vierde zijn laatste verjaardag in de bunker, 
dit keer in mineur. 
Dat was het dan, meer is er niet. Nou ja, die postzegel dan, wie is die 
besnorde man eigenlijk van dat echtpaar in uniform? Dat zijn de hertog 
van Gloucester en zijn vrouw. Inmiddels vergeten mensen van 
koninklijke bloede, Henry was een broer van koning George VI en van 



Edward VIII die moest aftreden wegens zijn plan om met lady Simpson 
te trouwen. Hij was een kleinzoon van George V  en koningin Mary, die 
we met zijn netjes getrimde baardje kennen van tal van Britse koloniale 
postzegels. Henry kreeg de titel van hertog van Gloucester, was een 
militair en diende in 1939 en 1940 netjes bij de Britse opperbevelhebber 
lord Gort in Frankrijk waar hij herhaaldelijk tijdens zijn tochten per auto 
beschoten of gebombardeerd werd. Ook later tijdens de oorlog wisten ze 
hem te vinden zodat men hem weghaalde van de gevarenzone. In 1945 
werd hij gouverneur generaal van Australië waar hij en zijn vrouw ooit 
een grote reis gemaakt hadden. Dat duurde niet lang, Wikipedia vertelt, 
afhankelijk in welke taal je over hem leest, dat hij niet geschikt was voor 
een politieke positie, dan wel dat hij daar een prettige tijd doorbracht. 
Helaas ging het in Engeland minder, hij kreeg allerlei erebaantjes, raakte 
verlamd en kon niet meer praten, dingen die je niemand toewenst. 
 
De enveloppe heeft nog meer te bieden, het handschrift bijvoorbeeld. Hij 
is geschreven door iemand die duidelijk niet dagelijks de pen hanteert. 
De geadresseerde bevreemdt: Jinx Falkenburg bij Columbia Pictures in 
Hollywood. Wat moet een eenvoudige man met iemand in Hollywood? 
Zoeken maar weer. De betreffende persoon was een bekende filmster, 
actrice en fotomodel. Jinx had een veel beluisterde talk show en was na 
de oorlog erg actief op radio en TV. Ze trad tijdens de oorlog op voor de 
militairen en op 13 april 1945 sierde haar opgewekte portret de 
voorpagina van het soldatenweekblad Yank, The Army Weekly!  
 
Nu komen de stukjes legpuzzel bij elkaar. Iemand had dat blad gelezen, 
wilde de filmster meteen schrijven, vond het adres van haar studio en 
verstuurde de brief. Een militair had dit mogelijk gratis kunnen doen, per 
veldpost, en dat is niet gebeurd. Was het een burger? Een Amerikaan? 
Een militair die dacht dat een gewone brief sneller zou gaan? 
Op de enveloppe staat geen afzender vermeld, dus of er een antwoord 
gestuurd is? En zou Jinx Falkenburg de porto betaald hebben? 
Ik bewaar de enveloppe. 
 
 


