Nieuw verzamelgebied. Opeens zijn al je dubbele
postzegels weer nodig. Die van andere verzamelaars erbij!
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Het lijkt een trend te zijn. Ik zag het in een postzegeltijdschrift uit Finland,
in een uit Noorwegen en nog ergens, even vergeten waar precies, sorry,
een seniorenmomentje, vannacht om half 4 weet ik het weer.

Die verzamelaars zoeken in hun boeken, doosjes en zakjes postzegels
bij elkaar die laten zien wat er sinds het verschijnen van de eerste
postzegels wel niet allemaal in gebruik is geweest in een land. Bijna alle
landen hebben in de loop van de tijd wel een en ander meegemaakt aan
geschuif met grenzen en vreemde mogendheden die opeens de dienst
uitmaakten of met het splitsen of uiteenvallen van een land. Ja, ook
Nederland, wacht maar, daar vertel ik ook nog over.

Zo had iemand in Finland gezien dat het oude Russische tsarenrijk na de
Eerste Wereldoorlog behoorlijk naar de kapper was geweest. Grote
delen van het land hier in Europa waren onafhankelijk. Immers, het grote
Russische Rijk verloor “Russisch Polen” inclusief
de hoofdstad Warschau. En meteen ook de drie
westelijke landen Estland, Letland en Litouwen.
Dus wat deed de verzamelaar? Hij legde naast een
paar postzegels uit het tsarenrijk wat zegels uit
deze landen apart. Liefst vanuit de beginjaren van
de onafhankelijkheid. Catalogus erbij, dat helpt.

Maar daarmee was deze verzamelaar nog niet
klaar, want ook het Russische groothertogdom
Finland was een onafhankelijk land geworden.
Onder de tsaren hadden ze al een tijd eigen zegels gehad, ook zegels
die als twee druppels water op de kleine zegels met het Russische
wapen lijken. Dat werd even zoeken, maar het lukte. Die “oude Finnen”
hebben soms de waarde in “penni” en er staan onopvallend een paar
bolletjes in de afbeelding. De nieuwe Finse staat had meteen al weer de
bekende Finse leeuw, een afbeelding die lang in gebruik is geweest, een
leeuw met zwaard die op een zwaard trapt en wat bloemen er omheen.

Ik zag in het Finse blad ook een postzegel van tsaar Nikolaas Il waarvan
de kop vervangen was door ........ Poetin. Die leeft in het glorieuze
verleden, zo maakte hij duidelijk. Dat bij het einde van het tsarenrijk nog



veel meer gebeurde weet menige verzamelaar. Er bestaan uit 1918 en
later postzegels van Oekraine, eerst Russische zegels met een drietand
opdruk, maar ook plaatjes van een meisje met bloemenkrans, een boer,
het staatswapen en zo. Kost niks, wel leuk en je vindt ze overal als je
even oplet.

In de Kaukasus werden Georgié, Armenié en Azerbeidzjan
onafhankelijk. Allemaal gaven ze postzegels uit, geen zeldzaamheden,
gewoon even opletten.. Lekker rustig kijken in de catalogus en zoeken
en de vondsten in een album wegsteken. De Russische grens met
Roemenié schoof in 1919 op ten guste van Roemenié. Koningin Marie
van Roemenié heeft op de conferentie van Versailles in 1919 ervoor
gezorgd dat haar land zo ongeveer verdubbeld werd. De wandelgangen
daar waren handig voor haar gedram. Ja, dat leverde ook weer
postzegels op.

Die Tanna Touva postzegels vallen er ook onder, mooie zegels van een
gebiedje tegen de grens met Mongolié dat om nogal onduidelijke
redenen een aparte status inclusief postzegels kreeg. Prachtige plaatjes
van een kameel in wedstrijd met een stoomtrein en zo. Nee, schrijven
konden de meeste inwoners toen nog niet. De schitterende zegels zijn
voer voor verzamelaars geweest.

Hitler liet in de bezette delen van de Sovjet Unie zegels gebruiken met
een opdrukje, Ostland, Ukraine. Die kun je er bij doen. Terugredenerend
eigenlijk ook de bekende Duitse Germania zegels met ObOst opdruk van
de Eerste Wereldoorlog. De opdruk Russisch Polen op die Germania’s
ook. Het wordt steeds leuker en je kunt zien dat onze Scandinavische
verzamelaars er plezier in gehad hebben.




